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Profeten

In geschiedenis van de koningen Saul, David en Salomo kwamen al enkele profeten aan de orde

Door hen vragen de koningen God om raad, maar ook via hen horen de koningen raadsbesluiten en oordelen van God

Deze profeten worden veelal ziener van de koning genoemd; de koningen hebben veelvuldig contact met deze profeten

Het betreft de profeten Natan (bij David en Batseba) en Gad (bij de volkstelling van David)

Maar ook Achia (tijdens Salomo, de aankondiging van de scheuring van het rijk)

En Semaja (bij Rechabeam, deze mag niet strijden tegen Jerobeam)

Bij koning Asa van Juda kwamen we de profeten Azarja (bemoediging) en Chanani (veroordeling) tegen

In het vervolg van de geschiedenis van de koningen kwamen we de profeten Elia en Elisa tegen

De profeet Elia

Elia vertelt komende droogte aan koning Achab

Elia zelf wordt tijdens de droogte door God van eten en drinken voorzien

Raven brengen hem daar eten

God stuurt hem naar een weduwe in Sarefat, die hem van voedsel voorziet

Haar meel en olie raakt niet op tot er weer regen valt

De zoon van de weduwe sterft en wordt door Elia weer opgewekt

Na drie jaar moet Elia naar Achab gaan om regen aan te kondigen

Hofmeester Obadja heeft, toen Izebel de profeten van God liet uitroeien, honderd profeten gered

Obadja moet aan Achab vertellen dat Elia er aan komt

Achab gaat Elia tegemoet en verwijt hem Israël in het ongeluk te hebben gestort

Maar Elia geeft aan dat Achab dat zelf heeft gedaan door Gods geboden te negeren en Baäl te vereren

Elia daagt Achab uit om op de berg Karmel een krachtmeting te doen

Een ontmoeting tussen de priesters van Baäl en de God van Elia

Ruim achthonderd priesters komen, samen met het bijeengeroepen volk, naar de Karmel

Uit een test met brandstapels moet de ware God blijken

De priesters roepen Baäl aan, maar die antwoord niet met vuur

Elia roept God aan en vuur uit de hemel ontsteekt het hout en verteert alles

Het volk erkent met ontzag dat dit de ware God is

Natan

Gad

Achia

Semaja

Azarja

Chanani

Elia

Elisa
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De profeet Elia en opvolger Elisa

Op bevel van Elia worden alle Baäl-priesters door de Israëlieten gedood

Elia wacht op de komende regen totdat er een enorme regenbui losbarst

Izebel, de vrouw van Achab, hoort van de dood van de Baäl-priesters

Als Elia merkt dat ze hem wil doden, slaat hij op de vlucht

Hij komt uiteindelijk met Gods hulp aan bij de berg Horeb in de Sinaïwoestijn, de berg van God

Daar verschijnt God aan hem in een zachte bries

Elia spreekt met God over zijn leven en over de dreiging van Izebel; hij krijgt de opdracht terug te keren

Hij moet Hazaël zalven tot koning van Aram, Jehu tot koning van Israël en Elisa tot zijn eigen opvolger

Deze drie zullen zorgen voor het uitroeien van de Israëlieten die de Baäl hebben gediend

1 Koningen 19: 8 e.v.

Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door 

dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de 

Horeb kwam, de berg van God.

Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte 

de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’  

Elia antwoordde: ‘….. en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’  

De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug

…. Elia ging weg van de Horeb 

Vlucht 

van Elia

Elisa is aan het ploegen als Elia hem ontmoet

Elia gooit zijn mantel over hem heen

Hij wijst hem daarmee aan als zijn opvolger

Elisa neemt afscheid van zijn ouders en volgt Elia

Elia en Elisa gaan samen naar Betel

Elia, die weet dat hij door God van Elisa zal worden weggenomen, wil niet dat Elisa meegaat, maar die staat erop

Hetzelfde gebeurt als Elia naar Jericho wil en daarna naar de Jordaan

Elia splijt met zijn mantel het water van de Jordaan, zodat beiden kunnen oversteken

Daar wordt Elia in een stormwind door een wagen van vuur meegevoerd naar de hemel

Een latere poging van profeten om hem te vinden, levert niets op

Elisa krijgt een dubbel deel van de geest van Elia

Met de mantel van Elia splijt ook hij het water van de Jordaan

Elisa doet als eerste daad enkele wonderen uit naam van God

Hij maakt het water van Jericho weer gezond

En hij laat berinnen een groep kinderen verscheuren die hem uitlachen en uitschelden
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Elisa verricht opnieuw wonderen

- Hij helpt een arme weduwe aan veel bakolie die ze moet verkopen om haar schulden te betalen

- Elisa krijgt regelmatig onderdak bij een vrouw uit Sunem; zij en haar man hebben geen zoon

Een later toch geboren zoon sterft echter, waarna Elisa de jongen weer tot leven wekt

- Tijdens een hongersnood maakt Elisa bedorven eten weer gezond

- Hij zorgt voor meer dan voldoende eten voor een groep van honderd profeten

- Elisa geneest bevelhebber Naäman uit Aram van zijn huidziekte; hij laat hem baden in de Jordaan

- Op een andere dag helpt Elisa een profetengemeenschap een geleende bijl boven water te halen

- In een oorlog van Aram tegen Israël speelt Elisa een grote rol 

Hij voorzegt waar invallen worden gedaan, tot grote ergernis van Aram

Als de Arameeërs op hem afkomen om hem gevangen te nemen, redt God hem door hen blind te maken 

- Bij een latere langdurige belegering van Samaria komt God via Elisa te hulp als de hongersnood groot is 

- Zelfs in Aram speelt Elisa een rol

Koning Benhadad is ziek en stuurt Hazaël naar Elisa om te vragen of hij beter zal worden

Elisa voorspelt de dood van de koning

Tegelijk zegt Elisa tegen Hazaël dat hij koning van Aram zal worden

En voorspelt hem dat hij het volk Israël groot onheil zal brengen

Thuisgekomen brengt Hazaël koning Benhadad om het leven en wordt zelf koning in zijn plaats

- Elisa geeft inmiddels één van de profeten opdracht om Jehu tot koning van Israël te zalven

De profeet zalft Jehu tot koning en geeft hem de opdracht het koningshuis van Achab uit te roeien

Als Jehu dit vertelt aan zijn mede-bevelhebbers, blazen die op de ramshoren en roepen "Jehu is koning" 

De profeet Elisa

Tijdens de regering van Joas wordt de profeet Elisa ziek, hij ligt op sterven

Koning Joas van Israël zoekt hem huilend op

Elisa geeft Joas te kennen dat hij de overwinning op Aram zal behalen

Want God krijgt medelijden met Israël vanwege het verbond met de voorvaderen

God wil Israël niet uitroeien of verstoten

Elisa sterft en wordt begraven
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Na het optreden van Elia en Elisa treden nog vele andere profeten op

Profeten vóór, tijdens en na de Ballingschap; de zogenaamde grote en kleine profeten

Overige profeten

Tot de grote profeten behoren Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël

Tot de kleine profeten behoren Jona en anderen

- In chronologische volgorde vanaf Jona

- In volgorde van de Bijbelboeken vanaf Hosea

De profeten Ezra en Nehemia spelen een rol bij de terugkeer uit de Ballingschap



Profeten in Israël en Juda HFJ / 4-5-2026 Sheet 6

De profeet Jesaja

Jesaja profeteert tijdens Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia, koningen van Juda

Hij woont en werkt in Jeruzalem, heeft een vrouw en kinderen

Wordt door God zelf geroepen om Zijn woordvoerder te zijn

- Jesaja roept Juda op om terug te keren naar het dienen van God (deel 1)

- Hij profeteert over de situatie in de komende Ballingschap van Juda (deel 2)

- Voorzegt moeiten en bemoedigingen in de tijd na de Ballingschap (deel 3)

Deel 1 - Oproep tot bekering

Ingegeven door de Geest veroordeelt hij het afdwalen van God en roept op tot inkeer

Hun verwerpelijk gedrag stelt hij aan de kaak en spoort aan tot een andere levenswandel

Ook politieke omstandigheden (dreiging Assyrië) spelen een rol in zijn opreden als profeet

Jesaja profiteert over Davids huis, Jeruzalem, tempel en ondergang vijandige volken

Deel 2 - Toekomstige Ballingschap

Hier gaan de profetieën over de tijd in ballingschap zonder hoop en perspectief

Maar er komt bevrijding door toedoen van koning Cyrus van Perzië die hen doet terugkeren

Jesaja geeft aan dat God de loop van de geschiedenis bepaalt, Israël wordt in ere herstelt

Jesaja doet ongeveer 60 jaar dienst als profeet 

Deel 3 - Tijd na de terugkeer uit de Ballingschap

De teruggekeerde ballingen zullen veel moeilijkheden ondervinden bij de wederopbouw

Jesaja spoort aan eerlijk en rechtvaardig te zijn en godsdienstig te leven

Weet: God zal waarmaken wat Hij heeft beloofd !
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De profeet Jeremia

Jeremia profeteert tijdens Josia, Joachaz, Jojakim, Jojachin en Sedekia, koningen van Juda

God roept deze priesterzoon al jong tot profeet; Jeremia moet ongetrouwd blijven

Hij leeft in de tijd rond de verovering en val van Juda en Jeruzalem in 586 v. Chr.

- Jeremia profeteert tegen Juda en Israël en deelt gegevens over zichzelf (deel 1 - Jer. 1-25)

- Zijn toespraken en belevenissen rond de ondergang van Juda (deel 2 - Jer. 26-45)

- Profetieën tegen omringende vijandige volken, val Jeruzalem en wegvoering (deel 3 - Jer. 46-51)

Jeremia gebruikt vaak symboliek bij zijn boodschap, maar koningen en volk luisteren niet

Hij vindt zelf dat hij als profeet faalt, is armoedig, eenzaam en komt in de gevangenis

Deze "wenende profeet" ondervindt veel tegenstand, blijft trouw en geeft ook hoop op herstel

586 Ballingschap

Jeremia doet ongeveer 40 jaar dienst als profeet 

Tijdens Josia

Jeremia richt zich tegen de afgoderij

Er volgt geen bekering

Tijdens Jojakim

Jeremia spreekt dreigender over oordeel

Over ondergang stad en tempel

Voorlezing boekrol van Baruch

Jeremia gevangengenomen en gemarteld

Tijdens Jojachin

Jeremia voorzegt onheil

Jojachin zal worden verbannen

Tijdens Sedekia (1)

Dreiging Nebukadnessar van Babel

Advies Jeremia zich niet te verzetten

Babel komt oordeel Gods uitvoeren

Jeremia: Zoek geen hulp bij Egypte

Haat hofhouding, gevangenneming

Tijdens Sedekia (2)

Belegering Jeruzalem

Jeremia zegt oordeel aan

Pest, honger, inneming, wegvoering

Jeremia gevangen en gemarteld

Later in put geworpen, maar bevrijd

Sedekia te slap om naar Jeremia te luisteren

Jeremia blijft gevangen

Laatste jaren van Jeremia

Jeremia wordt na inneming Jeruzalem meegevoerd

Krijgt in Rama vrijheid terug

Mag kiezen blijven of mee naar Babel; hij blijft

Enkele honderden Judeeërs worden weggevoerd

Overgebleven groep vlucht naar Egypte

Nemen Jeremia tegen zijn zin mee

Hij sterft daar naar we aannemen

Jeremia dicteert

profetieën aan zijn

vriend en secretaris Baruch

Deze schrijft het op een boekrol

586 v. Chr.

Val Jeruzalem,  Juda in ballingschap
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Het Bijbelboek Klaagliederen

De wegvoering in ballingschap is de straf die God aan de Israëlieten oplegt

Ze hebben namelijk gezondigd tegen hun God die hen uit Egypte had bevrijd

Vereren andere goden en brengen offers aan vreemde goden

Hiermee tergen ze God, hoewel God hen die praktijken uitdrukkelijk verbood

Ze weigeren keer op keer te luisteren naar vermaningen van profeten

Ze doen niet anders dan wat slecht is in de ogen van God

Nu is God woedend en verstoot Israël en Juda

In Ballingschap

722 Israël in ballingschap weggevoerd naar Assyrië

586 Juda in ballingschap weggevoerd naar Babel

De ballingen in Babel blijven als volk bij elkaar wonen

Ze hebben eigen oudsten, overheden en ceremoniële wetten

Dit heeft God via Jeremia ook zo aangegeven: Bouw een eigen leven op 

Wel leven ze erg bedrukt, weg van eigen land en verwoeste stad en tempel

Ezechiël en Daniël leven in deze tijd van de Ballingschap (zie hierna)

Jeremia heeft voor de Ballingen een "begrafenislied" geschreven: Klaagliederen

Bevat vijf klaagzangen, Jeremia klaagt en treurt over de verwoesting van Jeruzalem

1 - Lied over het bittere lot van Jeruzalem (Sion); rouw, ontgoocheling en verwarring

2 - Hierin staat God centraal als tegenstander

3 - Naast wanhoop is er de hoop dat God het volk recht zal verschaffen

4 - Ondergang is schuld van het volk, straf voor eigen zonden en die van de voorouders

5 - Gebed om verlossing en herstel; God is rechtvaardig in oordeel, maar kent ook mededogen
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Ezechiël

Daniël

Ezechiël wordt bij de wegvoering onder koning Jojachin naar Babel gebracht

Hij profeteert daar onder de weggevoerden, heeft eigen huis en gezin

Moet de ballingen ervan overtuigen dat uit hen Gods volk weer zal herleven

Ezechiël legt uit dat verwoesting en ballingschap straf op hun zonde is

Maar er is Gods belofte van terugkeer naar Jeruzalem en herstel van Juda en Israël

In het Bijbelboek Ezechiël nemen visioenen een belangrijke plaats in

Ezechiël profeteert vaak via symbolische handelingen, aanschouwelijk onderwijs en vergelijkingen

1 - Roepingsvisioen voor het profeteren door Ezechiël (Ez. 1-5)

2 - Beeldende profetieën over schuld en ondergang Juda en Israël (Ez. 6-24)

3 - Ondergang omliggende volken van Israël (Ez. 25-32)

4 - Herstel van Juda en Israël, waaronder het visioen van de tot leven gebrachte doodsbeenderen (Ez. 33-39)

5 - Visioen over toekomstige nieuwe tempel met eredienst in Jeruzalem en over de indeling van het land (Ez. 40-48)

Daniël en zijn vrienden zijn samen met koning Jojakim naar Babel weggevoerd

Daniël krijgt de naam Beltesassar, zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego

Zij worden geschikt geacht om te dienen aan het hof van koning Nebukadnessar

Daniël heeft gaven om dromen en visioenen uit te leggen

In zijn leven zien we Gods machtige gezag en Gods beschermende hand

Het boek Daniël bevat zes bijzondere gebeurtenissen aan het hof (deel 1) en vier visioenen (deel 2)

De zes bijzondere gebeurtenissen (Dan. 1-6)

- De aanwijzing voor de dienst aan het hof

- Uitleg droom van de koning (het beeld)

- De drie vrienden in de vurige oven

- Uitleg tweede droom van de koning (de boom)

- Raadsel op de wand (Mene, mene, tekel ufarsin)

- David in de leeuwenkuil (bij de Perzische koning Darius)

De vier visioenen (Dan. 7-12)

- De vier dieren (wereldmachten)

- De ram en de geitenbok (einde Babel)

- De zeventig weken (70 jaar ballingschap)

- De eindtijd (komende rijken)
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De kleine profeten (1)

De kleine profeten zijn bekend onder de reeks Hosea t/m Maleachi

In deze volgorde zijn ze opgenomen in de Bijbel

Wij zullen ze hier echter in chronologische volgorde beschrijven

Dus in de tijdsvolgorde van hun optreden

BijbelboekenChronologisch

Jona

Jona weigert naar Nineve te gaan

Verblijft in ingewanden grote vis

Gaat nu wel, zegt ondergang aan

Nineve bekeert zich, wordt gespaard

Jona boos, wordt terechtgewezen

Jona-Amos-Hosea

Leven tijdens de regering

 van Jerobeam II
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De kleine profeten (2)

Micha

Is tijdgenoot van Jesaja

Profeteert in Juda (Achaz-Hizkia)

Legt de zonden van het volk bloot

Er is verlossing voor schuldig volk

Spanning tussen belofte en oordeel 

Betlehem geboorteplaats Messias

Sociaal onrecht bovenklasse

Sefanja

Is tijdgenoot van Jeremia

Reformatie koning Josia heeft weinig effect

Profetie over ondergang stad en tempel

"Dag van de HEER", een dag van onheil

Ondergang Juda en omringende volken

Een overblijfsel blijft behouden

Nahum

Is tijdgenoot van Jeremia

Profetie over de val van Nineve

Hoofdstad van machtig Assyrië

Benadrukt de macht van God

God is wreker van het kwaad

Goed voor wie op Hem hopen

Micha Zondag

Aandacht voor de roeping 

om onrecht aan te pakken 

en oog te hebben voor de 

naasten en de schepping 

Huidige Micha Zondag

Bestrijding armoe

Naastenliefde

Rechtvaardigheid

Nederigheid

Handelen

Amos

Schapenfokker uit Tekoa in Juda

Oordelen over omringende volken

Oordeel over Israël (kalverdienst)

Vertelt over zijn visioenen

Heilsprofetie over Israël

Hosea

Hekelt ontrouw relatie God-Israël

Vanwege kalverdienst

Vanwege steun zoeken bij volken

Huwelijk met hoer dient als symbool

Profetieën en oproep tot bekering

Chronologisch

Habakuk

Is tijdgenoot van Jeremia

Klacht over komst van de Chaldeeën

Dit zijn krijgers onder Nebukadnessar

Habakuk voert tweegesprek met God

Roept op te vertrouwen op God

Obadja

Onheilsprofetie over Edom

Edom, volk van Esau en Juda, volk van Jakob

Edom heeft leedvermaak over ellende van Juda

God straft Edom en omliggende volken

Joël

"Dag van de HEER", oordeelsdag

Joël: Net vóór de Ballingschap?

Joël: Net nà de Ballingschap?

Dag van oordeel en dag van verlossing

Symbolisch voor eindoordeel?
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De kleine profeten (3)

Maleachi

Laatste profeet van het Oude Testament

Tijdgenoot van Ezra en Nehemia

In de tijd van herbouw muren Jeruzalem

Maleachi bestraft priesters en volk

Men twijfelt aan het verbond met God en is ontrouw

Redelijk dreigende oproep tot inkeer en trouw

Profetieën als discussies in dialoogvorm

"Jullie zeggen" tegenover "Dit zegt de HEER"

Maleachi kondigt de komst van Johannes de Doper aan (3: 1)

Zacharia

Tijdgenoot van  Haggai

Bemoedigt volk bij tempelbouw

Wijst op voordelen doen van Gods wil

Ook voor het leven hier en nu

Zacharia heeft meerdere visioenen

God is trouw aan Zijn volk

Oproep tot inkeer en vertrouwen

Aansporing tot doorzetten herbouw tempel

Tot rechtvaardig handelen en samenbinden

Aankondiging komst Messias Jezus

Glorieuze eindtijd voor Juda als Gods volk

Haggai

In Juda 27 jaar na de Ballingschap

Werkt onder de teruggekeerden

Land verkeert in slechte toestand

Mede door nalaten herbouw tempel

Bestraffing en aandrang tot herbouw

Nieuwe tempel zal mooier zijn dan voorheen

Oproep gericht aan gouverneur Zerubbabel,

       aan hogepriester Jozua en aan het volk

Belofte van voorspoed

Herbouw wordt opgepakt

Maleachi 3: 1

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer 

naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de 

hemelse machten.

Na de profeten Elia en Elisa kwamen de Grote Profeten aan de orde

Daarna behandelden we de Kleine Profeten

Nu kijken we naar de nog niet genoemde profeten

De profeten Ezra en Nehemia spelen een rol 

bij de terugkeer uit de Ballingschap (zie hierna)

Aan het Perzische hof komen we ook koningin Ester tegen 

De Kleine Profeten
Aan het 

Perzische hof
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Terugkeer uit de Ballingschap

Na 70 jaar moet een deel van de ballingen terugkeren naar Kanaän

De Perzische koning Cyrus geeft opdracht de tempel te herbouwen

Onder leiding van Jozua en Zerubbabel keren 200.000 Judeeërs terug

Zerubbabel is kleinzoon van koning Jojachin die aan het hof verblijft 

NB - De achterblijvers in Perzië worden met uitroeiing bedreigd

De tussenkomst van Mordechai en Ester bewaart hen daarvoor
Koningin Ester beschrijven we niet in dit document

Cyrus geeft de tempelgereedschappen mee terug

De achterblijvers in Perzië moeten geschenken meegeven voor de herbouw 

Een tweede terugkeer vindt plaats onder de profeet Ezra (zie hierna)

In Jeruzalem beginnen zij met de herbouw van de tempel

Als eerste de bouw van het brandofferaltaar voor de dagelijkse offers

Dan vieren ze het Loofhuttenfeest en leggen de fundamenten

De in het land wonende Samaritanen krijgen geen toestemming mee te helpen

Zij maken de bouw zo moeilijk dat het werk stil komt te liggen

Jaren later, op aandrang van Haggai en Zacharia, wordt de herbouw hervat en voltooid

Feestelijke inwijding

van de tempel
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Aan het Perzische hof

Ezra
Priester Ezra mag van de Perzische koning terugkeren naar Jeruzalem 

Ezra moet onderzoeken of de teruggekeerden Gods wet onderhouden

Hij moet hen daarin onderwijzen; Ezra keert met 6.000 ballingen terug

Hij merkt dat de teruggekeerden alweer zijn afgeweken van Gods wetten

Belegt een vergadering en brengt hen de zonden onder ogen

Het volk belooft te breken met hun zonden en velen doen dat ook

Het betreft vooral het getrouwd zijn met heidense vrouwen

Nehemia
Nehemia is schenker van de Perzische koning  Artaxerxes

Hij mag naar Jeruzalem teruggaan voor het welzijn van zijn volksgenoten

Krijgt gewapende geleide en aanbevelingsbrieven mee

Nehemia treedt op als helper van Ezra

Hij weet van de treurige toestand: tempel herbouwd, maar muren en poorten niet

Aan het Perzische hof

Nehemia inspecteert de muren en gaat die herstellen, dit onder grote tegenstand

Tegenwerking van Israëls vijanden, Samaritanen en omliggende volken

Zelfs aanslagen om Nehemia uit de weg te ruimen; deze mislukken alle

De bouw wordt voortgezet met inzet van wachters en gewapenden

In 52 dagen wordt de muur van Jeruzalem voltooid 

Nehemia neemt diverse maatregelen tegen sociaal onrecht

Nehemia vernieuwt het godsdienstig leven

In de vergadering van Ezra wordt de wet voorgelezen

Het volk verklaart plechtig naar Gods wet te zullen leven

Nehemia gaat na 12 jaar terug naar Perzië

Hij komt wel opnieuw terug in Jeruzalem

Treft daar weer misstanden en zonden aan

Nehemia voert een krachtige hervorming doorEinde van deze presentatie
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