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Tempelherbouw en Perzië  
 

Tegenstand bij de herbouw van de tempel   536 v. Chr. 

 

Uit het boek Ezra   (teksten uit de NBV) 
 
Terugkeer onder Cyrus II 
De terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem zoals in Ezra 1 aangegeven, is 
beschreven in document "Juda en Perzië Terugkeer". Cyrus laat hen teruggaan om 
de tempel te herbouwen. Werkend aan die herbouw ondervinden ze hinder van 
tegenstanders. Dezen trachten de herbouw te ondermijnen en bereiken dat de 
herbouw wordt stilgezet. 
Ezra 4 
4Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, 
tot onder de regering van koning Darius, probeerde de 
bevolking van het land het moreel van de Judeeërs te 
ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden 
van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die 
de plannen van de Judeeërs zouden verijdelen … 
… 24Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd 
stilgelegd, en daarin kwam geen verandering tot het 
tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. 
 
Hervatting herbouw tempel 
In die tijd (omstreeks 520 v. Chr.) spreken de profeten 
Haggaï en Zacharia de Judeeërs aan. Dezen hervatten 
weer de herbouw van de tempel. Prompt maken de 
gouverneur en zijn bestuurders bezwaar en richten zich in 
een brief aan koning Darius I en vragen om een 
onderzoek. 
Ezra 5:17 - 6:2 
17Welnu, als het de koning behaagt, laat hij dan in Babylonië een onderzoek instellen 
in de koninklijke archieven naar de vraag of het werkelijk zo is dat koning Cyrus bevel 
heeft gegeven om deze tempel van God in Jeruzalem op te bouwen. Laat hij ons 
vervolgens op de hoogte brengen van zijn wil in dezen.’ 
6 1Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische 
archieven, waar de schatten worden bewaard. 2In de burcht van Ekbatana, in de 
provincie Medië, vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis 
beschreven was:   (en dan volgt de beschrijving van de opdracht van Cyrus). 
Na dit onderzoek van Darius I naar de toedracht onder Cyrus II beveelt Darius de 
gouverneur de bouw ongemoeid te laten (Ezra 6:6). De herbouw van de tempel heeft 
intussen wel 17 jaren stilgelegen! De tempel is in 515 v. Chr. gereed en wordt met 
vreugde ingewijd. 
Ezra 6:22 
Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang, want 
de HEER had hen met vreugde vervuld: hij had de koning van Assyrië op andere 
gedachten jegens hen gebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk 
aan de tempel van God, de God van Israël. 
 


